Droef om het afscheid, maar dankbaar om haar rijkgevuld leven
en moedig gedragen ziekte, is van ons heengegaan,
mijn lieve zorgzame vrouw, ONs mama en oma

Rosette Housaer

echtgenote van Yves Ulens

geboren te Merksem op 2 mei 1947
en overleden te 's-Gravenwezel in het WZC Sint-Lodewijk
op 25 september 2025.

Volgens de wens van Rosette is haar lichaam geschonken
aan de wetenschap.

U wordt uitgenodigd op de herdenkingsviering in
de parochiekerk van St.-Guibertus te Schilde-dorp, Kerkplein,
op vrijdag 3 oktober 2025 om 11 uur.

Samenkomst in voornoemde kerk vanaf 10.40 uur.

Correspondentieadres:
Familie Ulens - Housaer
P/a Rouwcentrum Peeraer
Turnhoutsebaan 444-446B - 2110 Wijnegem
online condoleren: www.peeraer-wijnegem.be

Dit melden u:

Yves Ulens,
haar echtgenoot,
Wilfried en Anke Joris - Ulens,
haar dochter en schoonzoon,
Uma Joris en Matthias Verholen,
Elle Joris,
haar kleinkinderen,
Leo T en Liliane Ulens - Van Hove,
haar schoonzus,

De families Housaer, Ulens, Raeymaekers en Wagemans.

Een bijzondere dank aan Professor Crosiers, Dokter Kinoo,
het ganse team van het WZC Sint-Lodewijk en Keziah Azijah
voor de goede zorgen.



